Beéindigen alle activiteiten voor Fortius

Donderdagavond is er een “gesprek” geweest tussen het bestuur en Vita van Dorp en mij over onze
ongehoorzaamheid door het niet opvolgen van een bestuursverbod van alle activiteiten op eerste en
tweede paasdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede pinksterdag, omdat er niemand was op die
dagen om het gebouw te openen en te sluiten, ook niet de bestuursleden zelf. Hierdoor bleef het
gebouw gesloten en konden de fitnessleden niet trainen en de groepslessen niet doorgaan, hetgeen
voor het bestuur reden was om dan maar het gehele verenigingsleven stil te leggen en de
atletiekbaan als verboden gebied voor de atleten te verklaren, want als de hal is gesloten, is ook de
baan gesloten. Het zat er wel in, dat wij op ons kop zouden krijgen. Wat mij betreft, mocht het
bestuur zijn gang gaan, daar ik niet van plan was mij daar iets van aan te trekken. Op mijn eerste
vraag of wij een open gesprek zouden hebben of dat wij op het matje waren geroepen, antwoordde
de voorzitter, dat het een open gesprek zou zijn. Overigens bleek al na zijn eerste woorden, dat dit
niet het geval was. Ik heb in ieder geval verteld hoe ik over het geval dacht en dat ik het een
kortzichtig besluit vond, dat beslist de sport niet diende. Toen Vita de vraag naar voren bracht of in
het geval de baan gerenoveerd zou worden en een paar maanden of langer er niet door de atleten
getraind zou kunnen worden, of dan ook het gebouw dicht ging, kwam als antwoord van het bestuur,
dat dit een geheel ander geval zou zijn. Overigens ben ik van mening, dat het bestuur niet consequent
handelt, want als er in de kerstvakantie en andere vakantieperioden geen groepslessen zijn, omdat de
instructeurs/trices met vakantie zijn en er dus geen groepslessen zijn, mag de rest wel gewoon blijven
trainen. Tot zo ver verliep het gesprek niet in de meest plezierige sfeer, maar was het wel openhartig.
Toen ik naar voren bracht, dat veel atleten de maatregel van het bestuur onzin vonden, antwoorde de
voorzitter, dat hij niet geinteresseerd was in de mening van de leden. lk moet helaas zeggen, dat op
dat moment bij mij, zoals men dat noemt, de stoppen doorsloegen. Ik ben toen kwaad weggelopen
en het gesprek was kort daarna afgelopen, toen Vita ook de bestuurskamer verliet. Als de vereniging
zo wordt geleid, is het mijn vereniging niet meer. We leven niet in China waar de partijleider alles
beslist en de rest van de van de overheid als klapvee fungeert en er niet naar het volk wordt
geluisterd.

Overigens moet het mij van het hart, dat er volgens mij een deken van matheid over de vereniging
ligt. Na de fusie zei de toenmalige voorzitter, dat we qua grootte de vijfde vereniging van Nederland
waren en dat we dat ook qua prestaties moesten worden. Ik was toen van mening dat we al blij
mochten zijn als we in tien jaar de eerste divisie zouden bereiken. Maar om dat te bereiken heb je
om te beginnen bestuursleden nodig met een topsportmentaliteit, en die hebben we nooit gehad, en
baantrainers met een topsportmentaliteit en kennis van zaken, die we op een enkeling na ook nooit
hebben gehad (alles sinds 2017) en zo we ze al hadden verdwijnen ze uit onvrede met de
kortzichtigheid van het bestuur. Zo zijn we een aantal jaren geleden onze beste
polsstokhoogspringers (Nederlandse jeugdkampioenen) kwijtgeraakt,

De gehele gang van zaken heeft mij doen besluiten te stoppen met mijn werkzaamheden als lid van
de commissie statistiek en met mijn werkzaamheden betreffende de PR-competitie. Er komt dus
aan het eind van het jaar geen jaarranglijst 2024 en geen overzicht van de verbeterde en
geévenaarde clubrecords en er komen dus ook geen tussenstanden en eindstand meer van de PR-
competitie. Ik vind dit jammer voor de leden. Hoe het volgend jaar gaat weet ik niet. Het bestuur zal
dit, zoals een van de oudere vrijwilligers mij zei, geen moer kunnen schelen. Ik vraag mij overigens in
alle gemoede af of het bestuur wel weet wat er in de vereniging en onder de leden leeft. Per slot van
rekening wordt er nergens meer aandacht aan besteed. Op de jaarvergadering worden er geen
jubilarissen meer gehuldigd, er worden gegeen nationale kampioen(en) meer gehuldigd. Er wordt
geen aandacht meer besteed aan beste baanatleet van het afgelopen jaar (junior en senior) en de
beste wegatleet en aan de beste worstelaar (junioren en senior). Er zijn geen aanmoedigingsprijzen



meer voor beloftevolle jongeren. Vroeger had men bij Hercules de Herculeszuil (ik weet niet wat men
bij Parthenon had) voor een vrijwilliger of groep van vrijwilligers, die zich het afgelopen jaar bijzonder
verdienstelijk had gemaakt voor de vereniging. Dit alles is volledig verdwenen.

Ten slotte stop ik ook als trainer, hoezeer dat mij ook aan het hart gaat. Ik heb wel het gevoel, dat
ik de atleten in de steek laat, ook Vita van Dorp, die er nu alleen voor staat, maar mijn woede over de
mijns inziens (en ik denk niet, dat ik hier alleen in sta) kortzichtigheid van het bestuur is voorlopig
nog niet gezakt en alleen maar erger geworden door het schrijven van dit stuk. Ik kom dan ook niet
ook niet meer op het sportpark. Ik heb alle materiaal dat mijn eigendom is en door mij aan de
vereniging in bruikleen was gegeven uit het gebouw verwijderd.

Zo, ik heb mijn hart enigszins gelucht over de toestanden binnen de vereniging, hoewel ik daar nog
een paar kantjes meer over had kunnen schrijven. Nu mogen anderen zich afgeven op mij.

Piet Barends



